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Vertelling 4–7 jaar

Wat jij kunt doen
Aan de rand van de stad staan Jezus en zijn twaalf leerlingen.
Om hen heen staan nog veel meer mensen. Sommigen zijn achter de groep
aangelopen. Anderen kwamen toevallig voorbij en zijn blijven staan.
‘Jullie gaan op reis’, zegt Jezus tegen zijn twaalf leerlingen. ‘Vertel alle mensen over
Gods nieuwe wereld.’ De twaalf knikken. Ze gaan het proberen. Het lijkt ze best
moeilijk, maar het gaat vast lukken.
En wij dan? denken de mensen die eromheen staan. Gaan wij ook op reis? Of is ons
verhaal met Jezus nu afgelopen?
Jezus kijkt de kring van alle mensen rond. ‘Het verhaal gaat verder’, zegt hij. Hij wijst
naar zijn twaalf leerlingen en vertelt: ‘Als mijn leerlingen bij jou op de deur kloppen,
dan klopt God zelf op jouw deur. Als je ze binnenlaat, komt God zelf binnen in jouw
huis. Een profeet is iemand die de woorden van God vertelt. Dat is natuurlijk heel
mooi. Maar wie luistert naar een profeet, doet ook iets goeds. Want samen zorgen
jullie ervoor dat het verhaal verder gaat.’
Iemand steekt zijn vinger op. ‘Maar kunnen we ook iets doen?’ vraagt ze.
Jezus lacht.
‘Je kunt alles doen. Als je een beker water geeft aan mijn leerlingen, dan help je al mee.
Dan hoor je ook bij mij. Daar zal God blij mee zijn.’
Even later gaan de leerlingen op weg en de andere mensen naar huis. Ze zetten alvast
een beker water klaar, voor als er op de deur geklopt wordt. Want het verhaal gaat
verder – dat weten ze zeker!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat konden de ‘gewone’
mensen doen om het verhaal van
Jezus verder te laten gaan? Wat

zouden ze daarvan gevonden hebben denk je?

p
Spel: Een kind gaat in de ruimte staan
met een beker water. Een ander kind
krijgt een blinddoek om en krijgt

aanwijzingen om bij het kind met de beker
uit te komen. Dat kind laat hem/haar een slok
drinken zonder de beker uit handen te geven
en zonder van zijn plek te komen. Lukt dat?

s
Creatief: Versier een (papieren of
plastic) drinkbeker.

Vertellen
Kan ik iets doen?
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